
Vroeger donker 

Hoog op deze piramide  

bladert wind de dagen door  

terwijl laat zonlicht  

diffuus het water wast. 

 

Achter mij  
lonken kleurige tapijten  

door 
zichtige boomkransen. 

 

Ik proef  

warmzilte najaarslucht  

terwijl mijn schoen  

zachtjes en per ongeluk  

een paddenstoel kust. 
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